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Introductie

In dit themadocument staan drie blogs van volwassenen met autisme over autisme en...
bloggen doe je zo. De bijdrage van Autisme Digitaal aan Autminds 2020 was een
presentatie over hoe mensen met autisme door bloggen een stem kunnen krijgen op
internet. Autminds is een jaarlijks congres voor en door mensen met autisme. Het thema

van dit jaar was: ‘Een stem’. De blogs in dit thema waren onderdeel van onze presentatie.

De artikelen in dit themadocument zijn oorspronkelijk gepubliceerd op de blog Autisme
is veelzijdig. Deze website onderscheidt zich van andere blogs over autisme doordat er
meerdere bloggers met autisme aan meewerken. Het eerste doel is dan ook om te laten
zien dat volwassenen met autisme onderling heel verschillend zijn. Het tweede doel is
laten zien dat autisme niet alleen negatieve, maar ook positieve kanten heeft.

Dit document is een uitgave van Autisme Digitaal, de stichting die verantwoordelijk is

voor dit project.
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Het podium

Geschreven door Tatjana en gepubliceerd op 10 oktober 2020

=0

Ik heb de behoefte aan een podium en erkenning niet altijd gehad. Voor ik zelf de
diagnose autisme kreeg, had ik helemaal geen behoefte aan een podium. Na de
diagnose ook nog niet echt. Hoewel ik me al die tijd wel hard maakte voor andere
mensen met autisme, hard maken om ervoor te zorgen dat mensen met autisme beter
begrepen worden. Begin dit jaar gebeurde er iets, iemand zei voor de zoveelste keer:
“ach, iedereen is wel een beetje autistisch”. Niemand is een beetje autistisch, het is voor
mij ook kwetsend om te horen. Kwetsend omdat ik voor mijn gevoel zo mijn best doe
zodat andere mensen het niet opmerken. Ook vind ik het belangrijk dat andere mensen
mij als een gewoon mens zien met een aantal bijzondere eigenschappen want zo is ook
de stap om een vreemd persoon zo te zien, veel kleiner. Mensen zijn gewoontedieren en
niet een klein beetje autistisch. Ik wil nu mijn stem laten horen en ik doe dat via mijn
blogs.

Behoefte aan waardering

Ik heb behoefte aan waardering en daarom ook de behoefte aan erkenning. Waardering
betekent voor mij dat ik op waarde geschat word, dat ik geaccepteerd en gezien word.
Mijn harde werk als verpleegkundige wordt gewaardeerd en beloond door nég verder te
mogen en kunnen groeien. Door middel van het schrijven van mijn blogs wordt deze
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behoefte ook deels vervuld. De reacties die ik krijg zijn positief, hierdoor ervaar ik ook
extra dat autisme iets heel positiefs is en wil ik doorgaan met bloggen. Met mijn blogs
wil ik ervoor zorgen dat ik ook EEN STEM heb, een podium en de daarbij behorende
erkenning en misschien wel herkenning.

Hoe blog ik?

Als ik aan een blog begin, bedenk ik eerst een onderwerp en aan de hand van dit
onderwerp doe ik research zodat alles wat ik schrijf zich op de waarheid berust. Door te
bloggen moet ik ook nadenken over mezelf. Ik moet mezelf ook wel eens een spiegel
voorhouden als ik de research doe en nadenk over wat ik wil schrijven. Ik schreef, onder
andere, over veranderingen, ik schreef ook over COVID-19 en bij alles wat ik schreef heb
ik gespiegeld bij mezelf want wat ik lees gaat over iemand anders bij autisme, hoe gaat
iets dan bij mij?

Alleen op deze manier kan ik eerlijk een blog schrijven.

Herkenning van wat ik voel

Erkenning heeft ook met gelijkwaardigheid te maken en in mijn bloggen beschrijf ik
situaties die uiteindelijk iedereen kunnen overkomen. Dit doe ik om te laten zien dat we
uiteindelijk allemaal mensen zijn en sommige mensen hebben gewoon wat meer
bijzondere eigenschappen.

Wat betreft herkenning hoor ik steeds vaker: “ik herken heel goed wat je beschrijft, ik
maak het ook wel eens mee dat ....". Dan is daar het podium voor mijn bloggen, de
erkenning en de herkenning. Het is niet per definitie de situatie die ik meemaak maar wel
het gevoel. Ik leg mijn gevoelens bloot, ze worden herkend en er wordt iets mee gedaan
door een ander, dat voelt heel goed, ik ben trots.

Ik sta op het podium en word erkend en herkend.
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Over de noodzaak van het schrijven

Geschreven door Douwe en gepubliceerd op 10 oktober 2020

Een vulpen, een klein notitieboekje (zachte kaft, wel gebonden), het zachtgele kunstlicht,
gesloten gordijnen: alles is in gerede orde om het grote wonder te doen geschieden. Het
is een ernstige zaak: hier moet geschreven worden.

De eerste zinnen

Dan tuimelen de eerste woorden het papier op, zonder dat zich een onderwerp heeft
aangekondigd. Toch lijkt hun aanwezigheid niet op een misverstand te berusten, in
tegendeel: ze hebben zich zo georganiseerd dat ze een zin vormen: “Een vulpen, een klein
notitieboekje (zachte kaft, wel gebonden), het zachtgele kunstlicht, gesloten gordijnen:
alles is in gerede orde om het grote wonder te doen geschieden.” Ik laat de zwerm
woorden door mijn hoofd cirkelen, op zoek naar betekenis. Min of meer intuitief volgt de
tweede zin: “Het is een ernstige zaak: hier moet geschreven worden.” Aha... oké... er gaat
geschreven worden over het schrijven. En nu?

Wachten op de gedachte

Tsja... en nu... Nu begint het wachten op de gedachte die geschreven wil worden. Want
dat is waarmee wij hier van doen hebben: een uitgeschreven gedachte. En tot nu toe is
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het een brij. Ja, dat is de gedachte: het is een brij. Al mijn schrijven begint met een brij.
Geen vermoeden, geen plan en al helemaal geen hoger doel.

Extra prikkels

Zo vaak krijg ik de opdracht om mijn afwas op tijd klaar te hebben, om mijn
studeerkamer te schrobben, om goed voor mijn planten te zorgen, om op tijd op het werk
te verschijnen, om hard genoeg door te werken, om een ruimdenkend en flexibel burger
te zijn. Al die extra prikkels die ik door mijn autisme moet verwerken, maken dat mijn
hersens, om het dagelijks leven te doorstaan, topsport moeten bedrijven.

Begrijp mij niet verkeerd. Voor een deel zijn het opdrachten die ik mijzelf opleg. Of ik zie
het nut er wel van in. Maar soms kraakt er iets, ergens diep onder mijn schedel, een zacht
kraken dat klimt tot een knetterpartij — heb ik pen en papier bij de hand?

Topsport

Het aangename aan het schrijven met pen en papier is dat het mijn hand in staat stelt
verder te denken waar mijn hersens ophouden. Mijn hersens kunnen bijvoorbeeld
denken: wij zijn bereid om veel te geven. Wij zijn topsporters. Maar mijn rechterhand
schrijft: wat hebben wij nodig om veel te kunnen geven? Een topsporter heeft bakken
zuurstof nodig om zijn prestaties te kunnen leveren — waar halen wij onze zuurstof
vandaan? En ook een topsporter heeft af en toe rust nodig om die zuurstof tot zich te
kunnen blijven nemen. In rust kun je zoveel dieper in- en uitademen. Rust is controle.

Controle en rust

Ik ben bereid om ongekend hard te werken, al zal ik af en toe de rust moeten hervinden.
En die rust vind ik misschien nog wel het meest in schrijven. Want de cadans van het
schrijven, geeft mij de controle en controle is rust. Schrijven brengt mij op adem. Ik
schrijf om te overleven.
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Buitenwereld/binnenwereld

Geschreven door Arda en gepubliceerd op 10 oktober 2020

Wandelen in het bos. Dat is lange tijd mijn voornaamste bezigheid geweest. De
onderdompeling in de natuur, het gezelschap van mijn hond en mijn eigen gedachten:
meer had ik niet nodig. Als de maalstroom in mijn hoofd een beetje tot bedaren was
gekomen, bleef er vaak een soort zachtjes voor-me-uit-dromen over. Dan droomde ik
mooie kluizenaarsverhalen. Verhalen waarin ruimte, eenzaamheid en stilte de hoofdrol
speelden.

Ruimte voor mijn binnenwereld

Sindsdien ben ik verhuisd. Ik heb een verstedelijkte omgeving, een drukke straat,
burengeluiden en een eeuwige achtergrondruis verruild voor een klein dorpje in het
noorden. Hier woon ik in mijn eigen droom. Maar een kluizenaar ben ik niet. En het is ook
niet rustig in mijn hoofd. Want nu ik minder zwaar word belast door prikkels uit de
buitenwereld, begin ik op een andere manier na te denken. Mijn gedachten vliegen niet
langer alle kanten op, maar stroomlijnen zich tot ideeén en principes, die op hun beurt
weer leiden tot besluiten en daden. Ook is er de behoefte ontstaan om wat meer van mijn
binnenwereld te delen met anderen. Om mezelf te uiten.
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Ik uit me via een omweg

Als ik nadenk over hoe anderen zich uiten, dan zie ik mensen voor me die andere
eigenschappen hebben dan ik. Extraverter, socialer, dominanter, communicatiever. Druk
pratende en gebarende mensen, erg aanwezig, die zorgen dat ze gezien en gehoord
worden; snel, rechtstreeks en spontaan. Dat past mij allemaal niet. Gelukkig hoeft dat
ook niet. Wie van taal en schrijven houdt, kan mensen via een omweg bereiken. In eigen
tijd. Op eigen voorwaarden.

Geen druk van buitenaf

Stel je voor: je zit aan je tafel, met een laptop of pen en papier voor je neus. Misschien
heb je een muziekje als achtergrond, of luister je naar de regen of naar het zachte suizen
van je koptelefoon. Als je daar zin in hebt, draag je je oude kloffie of een badjas die wel
eens gewassen zou mogen worden. Eindeloos staar je naar het vertrouwde uitzicht
achter je ramen. Er is geen haast of druk van buitenaf. Gedachten borrelen op,
verdwijnen soms weer, maken plaats voor nieuwe vergezichten, andere invalshoeken. Je
zoekt er de woorden bij. Je boetseert ze in de juiste vorm. Je schraapt er weer wat van
af. Af en toe denk je aan de lezer: zou hij of zij me begrijpen? In de lach schieten?
Ontroerd raken? Aan het denken gezet worden?

Contact met de lezer

Hiermee is het eerste contact met een fictieve lezer al gelegd. Misschien volgen er later
concrete reacties, misschien ook niet. Maar zelfs als jouw werk door maar één persoon
gelezen wordt, ben je erin geslaagd om jezelf te uiten, op een hoogst individuele manier.
Die ene persoon heeft een glimp mogen opvangen van wie jij bent. Daarvoor heb jij niet

hoog op de apenrots hoeven staan brullen. En wandelen in het bos kan altijd nog!
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